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Jezus Christus is de Weg naar het Koninkrijk van God

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”
Jo. 14,6

Het woord weg betekent een pad of route. Jezus Christus is de weg naar God en naar de
redding. Wie Zijn leer volgt en probeert te leven zoals Hij heeft geleerd, vindt de juiste weg.

Christus zegt ook dat Zijn leer de waarheid is. Hij laat zien wat juist is en hoe mensen
moeten leven. Zijn waarheid helpt ons God beter te begrijpen en het goede van het kwade
te onderscheiden.

Ten derde zegt Hij dat Hij het leven is. Daarmee bedoelt Hij dat Hij het ware leven geeft:
een leven dicht bij God. In het orthodoxe geloof betekent dit ook het eeuwige leven, een
leven dat nooit eindigt.

Wist je dat Christus vaak verhalen vertelde met een verborgen boodschap?

Die verhalen noemen we parabels of gelijkenissen. Het zijn korte, eenvoudige verhalen,
maar met een diepe betekenis. Ze helpen ons om iets te leren over God en hoe we goed
kunnen leven. Christus gebruikte voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals een boer die
zaden plant in de grond, een vrouw die op zoek gaat naar een verloren munt of een herder
die zijn verloren schaap terug wil vinden.

Iedereen begreep dat soort verhalen, zelfs mensen die niet konden lezen of schrijven! Deze
verhalen doen ons nadenken over wat echt belangrijk is. Ze nodigen ons uit om mee te
doen aan iets groots: het Koninkrijk van God. Dat is niet alleen een plek in de hemel, maar
ook een manier van leven hier op aarde — met geloof in de Heilige Drie-Eenheid, liefde, en
deelname aan de Heilige Mysteries.

Binnenkomen in het Koninkrijk van God is het doel van elke orthodoxe christen.
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Het Koninkrijk van God is kostbaar
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De parabel van de schat

“Het Koninkrijk van de hemel is als een schat die verborgen ligt in een veld. Toen iemand
die schat vond, verborg hij deze weer. Vol vreugde ging hij alles verkopen wat hij had en
kocht het veld om de schat te kunnen houden.”

De parabel van de parel

“Het Koninkrijk van de hemel is ook als een koopman die op zoek was naar prachtige
parels. Toen hij een parel vond die heel veel waard was, verkocht hij alles wat hij bezat om
die parel te kopen.”
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In de parabel van de schat verbergt de man de schat opnieuw. Waarom?

Hij wilde niet dat iemand anders hem vond.
Hij had geen tijd om hem mee te nemen.
Hij was bang dat het geen echte schat was.

OoOooOoad

Hij wilde niets met de schat te maken hebben.

Wat is de overeenkomst tussen de parabel van de schat en de parabel van de parel?

Beide personen verloren wat ze vonden.
Beide personen gaven alles op voor iets heel waardevols.
Beide personen deelden hun vondst met anderen.

OoOooagd

Beide personen hielden van luxe en rijkdom.

Wat deden de personen in beide verhalen toen ze iets heel waardevols vonden?

Waarom verkochten ze alles wat ze hadden?

Wat denk je dat Christus met deze verhalen wil zeggen over het Koninkrijk van God?

De parabel van de rijke dwaas
Christus vertelde nog een parabel:

Er was eens een rijke man die een
groot stuk land bezat. In één jaar
groeide er heel veel graan op zijn
akkers.

De man dacht bij zichzelf: “Wat
moet ik doen? Mijn schuren zijn te
klein. Ik heb geen plek meer voor
al dat graan!”

Toen kreeg hij een idee: “Ik weet
het! Ik breek mijn oude schuren af en bouw grotere. Daar kan ik al mijn graan en rijkdom
in bewaren. Dan kan ik rustig leven. Ik hoef niets meer te doen. Ik zal tegen mezelf zeggen:
‘Geniet ervan! Eet, drink en rust maar lekker uit!™

Maar God zei tegen hem: “Dwaas! Nog vannacht zul je sterven. En al dat graan en al die
rijkdom... voor wie is dat dan? Jij kunt het niet meenemen.”

Toen zei Christus: “Zo gaat het met mensen die alleen maar schatten verzamelen voor
zichzelf, maar niet rijk zijn bij God.”
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Waarom wilde de rijke man grotere schuren bouwen?

OoOooOoad

omdat hij ze mooier vond

omdat hij veel graan had en geen plaats om het te bewaren
omdat zijn oude schuren kapot waren

omdat hij graan wilde verkopen

Wat zei de man tegen zichzelf?

OoOoOoagd

"Ik moet mijn rijkdom delen."

"Ik ga alles aan de armen geven."
"Ik ga hard blijven werken."

"Rust uit, eet, drink en geniet ervan!"

Wat zei God tegen de rijke man?

OoOooOoao

"Goed gedaan!"

"Dwaas! Nog vannacht zul je sterven."
"Je mag nog meer bouwen."

"Ik geef je nog een jaar."

Wat bedoelde Christus met dit verhaal?

O
O
O
O

dat je goed moet leren plannen

dat je rijkdom moet verzamelen

dat je moet genieten van het leven

dat rijkdom voor jezelf niet belangrijk is als je niet rijk bent bij God

Vul de juiste woorden in

dwaas genieten God graanoogst rusten schuur
Een rijke man had een heel grote ...........coooeeieiiiiieee . Hij wilde zijn oude
...................................................... afbreken en nieuwe bouwen. Hij wilde rustig leven en
alleen maar ..o <] o SRR
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God nodigt iedereen uit
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De parabel van het grote feestmaal

Christus vertelde toen een parabel:

"Er was eens een man die een groot feestmaal gaf. Hij nhodigde veel mensen uit. l
Toen het feest klaar was, stuurde hij zijn dienaar om tegen de genodigden te
zeggen: 'Kom maar, alles is klaar!'

Maar de gasten begonnen
allemaal smoesjes te verzinnen.

De eerste zei: 'Ik heb net een stuk
land gekocht en ik moet het gaan
bekijken. Het spijt me, maar ik kan
niet komen.'

De tweede zei: 'Ik heb vijf ossen
gekocht en ik moet kijken of ze
goed werken. Sorry, maar ik kom
niet.'
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i

De dienaar ging terug naar zijn meester en vertelde wat de gasten hadden gezegd.
De man werd boos en zei: 'Ga snel de stad in en haal de armen, de blinden, de §
kreupelen en de mensen die niets hebben. Breng ze naar mijn huis, zodat ze mee
kunnen eten.'

\

De dienaar deed wat hij gezegd had en zei toen:
'Heer, ik heb het gedaan, maar er is nog steeds plek!

= \‘* o P X )
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De meester zei: 'Ga dan naar de wegen en
de paden buiten de stad. Nodig iedereen
uit die je tegenkomt. Mijn huis moet vol
zijn! Maar die mensen die ik eerst had
uitgenodigd, zullen niet van mijn
feestmaal eten."

Wat organiseerde de man in het verhaal?

O
O
O
O

een bruiloft

een groot feestmaal
een markt

een wedstrijd

Wat zei de man tegen zijn dienaar toen alles klaar was?

"Ga iedereen halen, het feest kan beginnen!"
"Breng mij de beste gasten."

"Zorg ervoor dat niemand komt."

"Geef al het eten weg."

o000

Waarom kwam de eerste genodigde niet?

O Hij had een stuk land gekocht en moest het bekijken.
O Hij was ziek.

0 Hij had geen zin.

O Hij moest op reis.
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Wat was de reden van de tweede genodigde om niet te komen?

0 Hij moest werken.

[0 Hij had vijf ossen gekocht en wilde ze uitproberen.
O Hij ging naar een ander feest.

0 Hij had ruzie met de meester.

Wat was de reden van de derde genodigde om niet te komen?

Hij mocht niet komen van zijn vrouw.
Hij had geen zin in een feest.
Hij moest op reis gaan.

o000

Hij was net getrouwd.

Wat deed de meester toen de gasten niet kwamen?

Hij annuleerde het feest.

Hij nodigde andere mensen uit, zoals de armen en blinden.
Hij gaf al het eten aan de dienaar.

Hij at alles zelf op.

Ooooo

Wie zei de meester dat de dienaar ook moest uitnodigen nadat er nog plek was?

alleen vrienden van de meester
mensen die hij op de wegen en paden tegenkwam
alleen rijke mensen

o000

niemand meer

Wat gebeurde er met de mensen die eerst uitgenodigd waren, maar niet kwamen?

O Zze mochten niet meer op het feest komen.
O ze kregen een tweede kans.

O ze werden gestraft.

O ze kwamen later toch nog.

Wat wil Christus met dit verhaal uitleggen?

O dat je altijd moet werken.

O datiedereen welkom is bij God, vooral wie vaak wordt vergeten.
O dat je nooit een feest mag missen.

O dat alleen rijke mensen naar het feest mogen.
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Zet de zinnen in de juiste volgorde.

De dienaar ging op pad en nodigde iedereen uit die hij tegenkwam.

De dienaar vertelde dat er nog steeds plek was.

De eerste genodigden bedachten smoesjes en wilden niet komen.

De meester stuurde zijn dienaar om de genodigden te zeggen dat alles klaar
was.

De meester werd boos en zei dat de armen, blinden en kreupelen uit de stad
gehaald moesten worden om te komen eten.

De meester zei dat er nog meer mensen uitgenodigd moesten worden, zodat
zijn huis vol zou zijn.

De mensen die eerst waren uitgenodigd, mochten niet meer komen.

Een man gaf een groot feest en nodigde veel mensen uit.

‘ Het Koninkrijk van God maar ook de Heilige
) ® Communie, het Lichaam en Bloed van

de meester
Christus

het arote feestmaal ‘ mensen die vooral geinteresseerd zijn in
9 ) zich vermaken en genieten van het leven

“Ik heb een akker ‘
()

gekocht”

“Ik heb vijf paar
ossen gekocht.”

God, die de redding van iedereen wenst

mensen die de zorg voor hun gezin
belangrijker vinden dan God

e o o

mensen die meer geinteresseerd zijn in
@ materiéle goederen dan de weg van
Christus te volgen

“Ik ben net
getrouwd.”

alle mensen die Christus nog niet kennen
maar zijn op zoek naar God

de arme mensen
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Gebruiken we ook vandaag uitvluchten om de weg van Christus niet te volgen? Kleur wat
God van ons wil groen.

Een klasgenoot heeft hulp nodig.

Ik heb geen zin om hem te helpen. Ik zal hem wel helpen. Misschien verandert
Hij is ook nooit lief voor mij. hij als ik wel lief tegen hem ben.

Iemand in mijn klas wordt gepest.

Ik doe niets, want als ik iets zeg, Ik zeg er iets van tegen de juf of ik zeg
word ik misschien ook gepest. tegen de pester dat het niet leuk is.

Ik heb ruzie met mijn zus.

Ik zeg sorry en probeer het weer Waarom zou ik sorry moeten zeggen? Zij is
goed te maken. begonnen, ik niet!

Een klasgenoot heeft geen brooddoos bij voor de middagpauze.

Da’s pech, maar ik deel niks, want Ik geef hem een van mijn boterhammen - ik
anders krijg is misschien honger. eet straks thuis wel iets extra’s.

Ik heb per ongeluk een vaas omgestoten en die is stuk gevallen.

Ik vertel mijn mama de waarheid en Ik zeg vlug dat de poes het gedaan heeft,
zeg dat ik er spijt van heb. want anders krijg ik misschien straf.

Ik ben moe en wil niet tot God bidden.

Ik bid een kort gebedje. God wil Ik ben moe. Het maakt toch niet uit als ik
gewoon mijn hart horen. het eens oversla?

God vraagt ons om op zondag naar de kerk te gaan.

Ik wil liever uitslapen of gamen met Ik ga mee naar de kerk, en speel daarna. Zo
mijn vrienden. krijg ik de zegen van God.
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De parabel van het verloren schaap

)

Er kwamen vaak mensen bij Christus die niet zo goed leefden of dingen verkeerd
hadden gedaan. De farizeeén en de schriftgeleerden vonden dat maar niks. Ze
zeiden: “Die man laat zondaars bij zich komen en eet zelfs met hen!”

Toen vertelde Christus een verhaal:

"Stel je een herder voor met honderd
schapen. Als één schaap verdwaalt, wat doet

Hij laat de andere negenennegentig veilig achter op
het veld en gaat op zoek naar het ene schaap dat
kwijt is. Hij stopt pas met zoeken als hij het gevonden
heeft."
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"En als hij het schaap vindt," ging
Christus verder, "draagt hij het blij
op zijn schouders terug naar huis.
Daarna roept hij zijn vrienden en
buren en zegt: 'Kom mee
feestvieren, want ik heb mijn
verloren schaap teruggevonden!"™

"Zo is het in de hemel ook," zei Christus. "Ik ben de Goede Herder. Ik ben gekomen
om mensen te zoeken die ver van God zijn geraakt en om hen weer thuis te brengen.
Een goede herder laat zijn schapen nooit in de steek, zelfs niet als er gevaar is. De
herder kent al zijn schapen en zorgt voor ze. De mensen die Mij volgen, zijn mijn
schapen. Ik leid ze, bescherm ze en ik ben zelfs bereid mijn leven voor hen te
geven."
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Waarom kwamen veel mensen bij Christus?

om ruzie te maken
om naar Hem te luisteren
om met Hem te eten

OO00

om Hem cadeaus te geven

Wat vonden de wetgeleerden van Christus?

O Ze mopperden omdat Hij met zondaars omging.
O Zze vonden Hem een goede man.

O ze wilden Hem helpen.

O ze waren jaloers op Hem.

Wat doet de herder als één schaap verdwaalt?

Hij blijft bij de andere schapen.
Hij geeft het op en gaat naar huis.
Hij zoekt tot hij het schaap vindt.

Ooooo

Hij roept een andere herder om te helpen.

Hoe voelt de herder zich als hij het verloren schaap heeft gevonden?

O boos
O teleurgesteld
O blij en opgelucht

O moe

Wat doet een goede herder, volgens Christus?

O Hij beschermt zijn schapen en geeft zelfs zijn leven voor hen.
O Hij laat zijn schapen alleen om te rusten.

O Hij jaagt wolven weg en negeert de rest.

O Hij vergeet soms zijn schapen.

Waarom vertelde Christus dit verhaal?

om de wetgeleerden te laten lachen
om uit te leggen dat iedereen belangrijk is voor God
om te laten zien hoe slim schapen zijn

o000

om te vertellen dat Hij boos is op de mensen
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Zet de zinnen in de juiste volgorde.

Christus legt uit dat er in de hemel feest is als iemand zijn fouten inziet.

Christus vertelt een verhaal om de wetgeleerden iets uit te leggen.

Christus zegt dat Hij de Goede Herder is.

De herder laat de andere schapen veilig achter op het veld.

De herder nodigt zijn vrienden en buren uit om het samen te vieren.

De herder vindt het schaap en draagt het blij op zijn schouders.

Eén schaap raakt verdwaald.

de goede herder

de mensheid die gevallen en gewond is,
maar nooit verlaten.

openbaart tegelijk goddelijke
het schaap @ barmhartigheid en gezag. Hij zoekt het
schaap met genade en liefde.

Jezus Christus is degene die het verlorene
de blik van Christus

zoekt en het op Zijn schouders terugdraagt.
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De parabel van de verloren zoon

i/
%
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Christus vertelde eens een verhaal over een vader met twee zonen. De jongste zoon
zei op een dag tegen zijn vader: "Vader, ik wil nu al mijn deel van de erfenis. Ik wil
het geld nu hebben." De vader verdeelde zijn bezit en gaf de jongste zoon zijn deel.

D W 1) N s
/e AN ‘l M=
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De jongste zoon vertrok naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan feestjes
en leuke dingen.
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Maar op een dag was het geld op. Hij had geen geld meer
voor eten of een plek om te slapen. Hij moest werken om te
overleven. Hij kreeg een baan bij een boer en moest de
varkens eten geven. Hij was zo hongerig dat hij graag het
voer van de varkens wilde eten.

Toen bedacht hij zich: "Thuis bij mijn vader
hebben de knechten genoeg te eten. Ik ga
terug naar mijn vader en zeg dat ik spijt
heb. Ik zal hem vragen of ik als knecht mag
werken."

\
De jongste zoon ging terug naar huis. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem
al aankomen. De vader rende naar zijn zoon, sloot hem in zijn armen en kuste hem.
De zoon zei: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet
waard om uw zoon te zijn."
He—— ] AN\
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Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal de mooiste kleren en trek ze hem aan.
Doe een ring om zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Breng het vetgemeste kalf

| en slacht het. We gaan feestvieren, want mijn zoon was verloren, maar is
teruggevonden. Hij was dood, maar leeft weer."

[
De oudste zoon was op het veld aan het
werk. Toen hij thuiskwam en het feest
zag, vroeg hij een knecht wat er aan de [}/
hand was. De knecht vertelde hem dat [£)
zijn broer was teruggekomen en dat hun R
vader een groot feest gaf. De oudste zoon
werd boos en wilde niet naar binnen

J| Zijn vader kwam naar buiten en smeekte
S hem om mee te vieren. Maar de oudste zoon
Jll| zei: "Al die jaren heb ik hard voor u gewerkt

| en nooit iets verkeerd gedaan. U heeft mij
nooit een feest gegeven. Maar nu deze zoon,
die uw geld heeft verspild, terugkomt, geeft
u een groot feest."

De vader antwoordde: "Mijn zoon, jij bent
altijd bij me, en alles wat ik heb, is van jou.
Maar we moeten feestvieren en blij zijn, want
je broer was dood, maar leeft weer. Hij was
verloren, maar is teruggevonden."
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Vul de woorden in.

boos erfenis feesten geld gevonden
gezondigd hongerig jongste kuste oudste
spijt terug varkens verkeerd verloren

Christus vertelde eens een verhaal over een vader met twee zonen. De ..........cccoveovviceeeeeene.

zoon zei op een dag tegen zijn vader: "Vader, ik wil nu al mijn deel van de

De vader verdeelde zijn bezit en gaf de jongste zoon zijn deel. De jongste zoon vertrok
naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan feestjes en leuke dingen. Maar op een
dag was het geld op. Hij had geen ..o, meer voor eten of een

plek om te slapen.

De jongste zoon moest werken om te overleven. Hij kreeg een baan bij een boer en moest

dat hij graag het voer van de varkens wilde eten.

Toen bedacht hij zich: "Thuis bij mijn vader hebben de knechten genoeg te eten. Ik ga

heb. Ik zal hem vragen of ik als knecht mag werken."

De jongste zoon ging terug naar huis. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem al

aankomen. De vader rende naar zijn zoon, sloot hem in zijn armen en

tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn."

Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe
een ring om zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Breng het vetgemeste kalf en slacht
het.We gaan ..., , want mijn zoon was

...................................................... ,Maaris .........cccceeeeiiivieeeeiie e . Hij was dood,

De zoon was op het veld aan het werk. Toen hij thuiskwam

en het feest zag, vroeg hij een knecht wat er aan de hand was. De knecht vertelde hem



www.orthodoxelessen.be

dat zijn broer was teruggekomen en dat hun vader een groot feest gaf. De oudste zoon

WEI it en wilde niet naar binnen gaan.

Zijn vader kwam naar buiten en smeekte hem om mee te vieren. Maar de oudste zoon
zei: "Al die jaren heb ik hard voor u gewerkt en nooit iets ...
gedaan. U heeft mij nooit een feest gegeven. Maar nu deze zoon, die uw geld heeft

verspild, terugkomt, geeft u een groot feest."

De vader antwoordde: "Mijn zoon, jij bent altijd bij me, en alles wat ik heb, is van jou.
Maar we moeten feestvieren en blij zijn, want je broer was dood, maar leeft weer. Hij was

verloren maar is teruggevonden."

Wat vroeg de jongste zoon aan zijn vader?

om hem meer zakgeld te geven
om hem de baas van het huis te maken
om hem een varken als huisdier te geven

OoOooo

om zijn deel van de erfenis nu al te krijgen

Wat deed de jongste zoon met zijn erfenis?

O Hij bewaarde het goed en investeerde het.
O Hij gaf het weg aan de armen.

O Hij gaf het uit aan feestjes en plezier.

O Hij gaf het terug aan zijn vader.

Waarom ging de jongste zoon terug naar huis?

O Hij miste zijn familie.

O Hij had geen eten meer.

O Hij was klaar met feesten en wilde weer werken.

O Hij had spijt en wilde zijn vader om vergeving vragen.

Hoe reageerde de vader toen hij zijn jongste zoon zag terugkomen?

O Hij stuurde hem weg en wilde hem niet meer zien.
O Hij gaf hem een strenge straf.

O Hij rende naar hem toe en omhelsde hem.

O Hij liet hem een tijd wachten voor hij hem binnenliet.
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Waar was de oudste zoon toen de jongste zoon thuis kwam?

Hij was aan het slapen.
Hij was op het veld aan het werken.
Hij was op reis.

OoOooOoad

Hij was aan het eten in de keuken.

Waarom was de oudste zoon boos?

Hij vond het oneerlijk dat zijn vader een feest gaf voor zijn broer.
Hij wilde zelf ook naar een ver land reizen.
Hij was jaloers omdat zijn broer meer geld kreeg.

OOo0O0

Hij mocht niet meedoen aan het feest.

alle dingen die we van God gekregen
hebben: zoals ons leven hier op aarde en
onze talenten

de vader ‘

een beeld van een leven zonder God, waarin
we verkeerde keuzes maken en zondigen

|

de jongste zoon ‘.

|

de erfenis )
e

het verre land )

God, die liefdevol is en wacht altijd op ons
om terug te komen

we zelf willen, zonder naar God te luisteren.
We denken dan dat dat vrijheid is.

mensen die jaloers zijn, anderen
veroordelen of denken dat zij beter zijn.
Mensen die liefde en vergeving missen.

de omhelzing van de ‘

vader

De vergeving door God als we spijt hebben
en terugkomen. Hij noemt ons dan weer
Zijn kinderen.

het gemeste kalf

De Heilige communie - dat is Christus die

de oudste zoon Zijn leven gaf om ons te redden.

+ mensen zoals wij: soms willen we doen wat
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Maar op een dag werd hij
gearresteerd. De tsaar, de koning
van Rusland, dacht dat Fjodor een
geévaar was, dus werg hij ter dood
veroordeeld. Hij stond 0op een
koud, besneeuwd plein in Sint-
Petersburg, klaar om opgehangen
te worden. Maar .. Nét op het
laatste moment kwam er een
boodschapper Op een paard
aangereden. Hij bracht nieuws van
de tsaar: Fjodor kreeg gratie!l In
plaats van de doodstraf moest hij
vier jaar naar €en strafkamp in
Siberig,

0m zijn pijp aan te steken — alsof het geéwoon papier was. zg “rookte” hij bijna het hele
Evangelie van Mattheiis en Marcus op.

Maar toen hij bij het Evangelie van Lucas kwam, werd hij ineens nieuwsgierig. Hij besloot
O0m eens echt te gaan lezen wat er stond.

Toen hij later stierf, lag de Bijbel
zijn zoon, met de boodschap:

“Lees dit boek altijd. Ik geloof dat er niets Mooiers en echter bestaat dan Christus.
En zelfs als iemand me zoy vertellen dat de waarheid ergens anders ligt dan bij
Christus, dan zoy ik er dan zelfs voor kiezen bij Christus te blijven, in plaats van met
de waarheid mee te gaan.”




Op weg naar het Koninkrijk van God

Op weg naar het Koninkrijk van God
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De parabel van de twee huizen

Bouwen op het Woord van God, het Evangelie volgen.

Sommige mensen zeiden dat ze bij Christus wilden horen, maar ze deden niet wat Hij hen
leerde. Ze noemden Hem wel "Heer", maar luisterden niet echt naar Hem. Toen zei Christus:
“Waarom noem je Mij ‘Heer’, als je niet doet wat Ik zeg? Als je echt Mijn leerling wilt zijn,
dan moet je leven zoals Ik het je geleerd heb.”

Om dat duidelijk te maken, vertelde Christus een verhaal:

“Stel je voor: een man wilde
een huis bouwen. Hij luisterde 1
goed naar Mij en deed wat Ik |
zei. Hij groef diep in de grond
en bouwde zijn huis op een
rots. Het was hard werk, maar
| hij wist: dit is veilig.
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Toen kwam er een grote
storm. De regen viel met
bakken uit de lucht. Het water
stroomde overal. Maar zijn
huis bleef stevig staan —
omdat het op een goede
ondergrond stond!
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En ook daar kwam de storm. \ \"'
De regen viel, het water ~
kwam, en het huis stortte
helemaal in. Alles was weg.”

Maar er was ook een andere
man. Hij luisterde wel naar
Mij, maar deed niets met Mijn
woorden. Hij bouwde zijn huis
snel op zand. Het leek mooi, |
maar het stond niet stevig.
T

Toen zei Christus: “Kies niet altijd voor wat |
makkelijk is. Als je je leven bouwt op Mijn :
woorden — zoals het stevige huis op de rots
— dan ben je sterk. Doe wat Ik je leer, en je
leven zal stevig blijven, ook als het moeilijk

wordt.”
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Waarom vertelde Christus dit verhaal?

om de mensen te vermaken
om te leren hoe je een huis moet bouwen
om te laten zien dat stormen gevaarlijk zijn

OO00

om uit te leggen dat je naar Hem moet luisteren en doen wat Hij zegt

Wat deed de wijze man?

Hij bouwde een huis op zand.
Hij luisterde naar Christus en deed wat Hij zei.
Hij deed zijn eigen zin.

OOo0O0

Hij liep weg van de storm.

Wat gebeurde er met het huis op het zand?

O Het bleef stevig staan.

[0 Het begon te wiebelen, maar bleef staan.

O Het begon te drijven.

[0 Het stortte helemaal in.

bouwt rots stevig stortte zand

Christus vertelde: “Een wijze man bouwde zijn huisS 0p €en ..o,
Het ging stormen, maar het huis bleef ... staan.
Een andere man bouwde zijn hUiS 0P ..o . Toen het begon te
FEGENEN, .ocviiiiie e e het huis helemaal in.
Christus zei: “AlS J& ..o, op Mijn woorden, dan ben je sterk.”

Vul de échte betekenis van deze woorden in:

huis op de rots

huis op het zand
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De parabel van de zaaier

Met ons hart continu het Evangelie volgen.

Christus vertelde ook de parabel van de zaaier.

“Een boer ging naar zijn veld om zaad te zaaien.

v

Terwijl hij zaaide, vielen sommige zaadjes op het
pad. De vogels kwamen en aten die zaadjes
meteen op.

Andere zaadjes vielen op rotsige grond. Daar was
maar een dun laagje aarde. De zaadjes groeiden
snel, maar hun wortels waren te kort. Toen de zon
ging schijnen, verdorden de plantjes omdat ze niet
genoeg water konden opnemen.
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b | maar verstikten de jonge plantjes.
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Maar een deel van het zaad viel op goede grond. Daar
groeiden de planten goed en ze brachten veel vruchten
voort: sommige wel honderd keer zoveel, andere zestig
keer en sommige dertig keer.
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Wat gebeurde er met het zaad dat op het pad viel?

Het groeide heel snel.

Het werd door de regen weggespoeld.
De vogels kwamen en aten het op.
Het werd verstikt door dorens.

o000
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Waarom konden de plantjes op de rotsgrond niet goed groeien?

OO Er was te veel regen.

O Er zaten stenen in de weg.

O De wortels waren te kort en ze verdroogden in de zon.
O Zze werden opgegeten door insecten.

Wat gebeurde er met het zaad tussen de dorens?

Het groeide heel groot.

Het werd verstikt door de dorens.

Het werd gestolen door vogels.

Het werd door de zaaier weggeschept.

o000

Welk zaad bracht veel vruchten voort?

O nhet zaad op het pad

O nhet zaad op de rotsgrond

[0 het zaad tussen de dorens

O het zaad dat op goede grond viel

Wat bedoelde Christus met: “Wie oren heeft, moet goed luisteren”?

O Auleen mensen met grote oren mogen luisteren.
O 1edereen moet goed opletten wat Hij zegt.

O Je moet luisteren naar vogels.

O Je moet stil zZijn tijdens het zaaien.

De zaaier is God en het zaad is het Evangelie.

Het zaad op het pad zijn de mensen die het Woord van God horen, maar Hem niet willen
volgen. Dan komt het kwaad en neemt het Woord meteen weg uit hun hart.

Het zaad op de rotsachtige grond zijn de mensen die het Woord van God horen en er
eerst heel blij van worden. Maar wanneer het moeilijk wordt — als ze worden uitgelachen
of gepest omdat ze geloven — geven ze het snel op. Ze hebben geen sterke wortels.

Het zaad tussen de dorens zijn de mensen die wel naar God luisteren, maar zich te veel
zorgen maken over geld, spullen of populair zijn. Daardoor kan het geloof niet goed
groeien en draagt hun leven geen vruchten.

Het zaad op de goede grond zijn de mensen die aandachtig luisteren naar Gods Woord,
erover nadenken en proberen te leven zoals God het wil. In hun leven groeien geloof,
liefde en geduld in moeilijke tijJden, samen met alle gaven van de Heilige Geest.
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Je gelooft enthousiast, maar je geeft op als

zaad op het pad anderen je uitlachen.

Je wil wel geloven, maar je bent vooral

zaad op rotsgrond ) bezig met geld, spullen en populair zijn.

Je luistert aandachtig naar Gods woord en

zaad tussen de dorens @,
probeert er naar te leven.

Je hoort wel over God, maar het raakt je
niet.

zaad op goede grond @,

o o —o o

Op welk soort grond lijk jij soms?

PR YN LA~ T

Wat kun je doen om “goede grond” te worden?
A%l iy = ;
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De parabel van de barmhartige Samaritaan

Laat je genezen door Christus en de Heilige Mysteries van de Orthodoxe Kerk.

H Eens kwam er een wetgeleerde naar Christus toe. Hij wilde testen of Christus slim
i was en vroeg: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?"

y Christus antwoordde: "Wat staat er in de Wet? Wat lees je daar?"

|
De wetgeleerde zei: "Je moet de Heer, je
God, liefhebben met je hele hart, je hele
zZiel, met al je kracht en met je verstand.
En je moet je naaste liefhebben zoals
jezelf."
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Christus zei: "Goed antwoord! Doe dat en je zult /
leven." »
Maar de wetgeleerde wilde zich verder 5
verantwoorden en vroeg: "En wie is dan mijn | . o R

naaste?"

Christus antwoordde met een verhaal.
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“Er was eens een man die van
Jeruzalem naar Jericho reisde.
Onderweg werd hij aangevallen
door rovers. Ze sloegen hem,
stalen alles van hem en lieten
hem halfdood achter.

Op dat moment kwam er een
priester langs. Hij zag de man
liggen, maar liep gewoon door
zonder hem te helpen.
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Later kwam er een leviet, een soort helper in de Tempel. s
Ook hij zag de man, maar liep er omheen.
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; Toen kwam er een Samaritaan langs. Deze Samaritaan voelde medelijden toen hij de
| gewonde man zag. Hij liep naar hem toe, schonk olie en wijn op de wonden om ze
| schoon te maken, en maakte de man weer beter.
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Hij tilde de man op zijn eigen ezel, bracht |
hem naar een herberg en zorgde voor hem.

De volgende ochtend gafde | /
Samaritaan de herbergier ¥ ;
twee munten en zei: "Zorg
goed voor hem. Als je meer
kosten hebt, betaal ik dat
als ik terugkom."
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man die door de rovers werd aangevallen?"

De wetgeleerde antwoordde: "De Samaritaan, die hem geholpen heeft."

Christus zei: "Ga dan en doe hetzelfde als hij."

wetgeleerde @

)

Samaritaan @

EESE )

niet-naasten g

iemand uit de stam van Levi, die in de Tempel van
Jeruzalem offers en gebeden richtte tot God

ouders, broers, familieleden, buren, landgenoten,
vrienden, kennissen en geloofsgenoten

iemand die de joodse wet van Mozes goed kende

iemand uit de stam van Levi die de priesters in de
Tempel hielp als muzikant, poortwachter en
bewaker van de Tempel.

buitenlanders, vijanden en mensen die niet in God
geloofden. Volgens de wetgeleerden hoorden daar
ook tollenaars en zondaars bij.

iemand die in Samaria woonde, wat tussen Judea
en Galilea lag. Ze waren in die tijd vijanden van de
joden.
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Waarom stelde de wetgeleerde Christus een vraag?

Hij wilde Christus testen.
Hij was op zoek naar wijsheid.
Hij was een leerling van Christus.

OO0O0

Hij wilde Christus helpen.

Wat is het belangrijkste gebod van de Wet van Mozes?

“Je moet bidden en vasten."
"Je moet offers brengen in de Tempel."
"Je moet de Heer, je God, liefhebben en je naaste zoals jezelf."

o000

"Je moet de geboden van Mozes naleven."

Waarom vertelde Christus de parabel dat erop volgde?

omdat de wetgeleerde het verhaal van Mozes niet kende
omdat Christus de wetgeleerde wilde testen

omdat Christus vond dat de wetgeleerde ongelijk had
omdat de wetgeleerde wilde weten wie zijn naaste was

Ooooo

Wat deed de priester toen hij de gewonde man zag?

Hij hielp de man direct.
Hij liep door zonder te helpen.
Hij bad voor de man.

o000

Hij riep andere mensen om te helpen.

Waarom werd het bijzonder gevonden dat de Samaritaan hielp?

[0 samaritanen waren vrienden van de rovers.

O De Samaritaan kende de gewonde man niet persoonlijk.

O De Samaritanen waren onvriendelijke mensen.

[0 samaritanen en Joden gingen normaal niet goed met elkaar om.

Wat was de belangrijkste boodschap van Christus met deze parabel?

O we moeten voorzichtig zijn op reis.

O Aueen de rijken kunnen anderen helpen.

O Iedereen is onze naaste, ongeacht hun afkomst.
[0 Alleen de priesters en levieten kunnen goed doen.
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Wat is de betekenis van deze parabel?

De meeste mensen denken dat deze parabel een mooi voorbeeld is van de liefde die aan
iedereen moet getoond worden. En dat is ook zo. Christus wil laten zien dat iedereen je
naaste kan zijn, zelfs iemand waarvan je dat niet verwacht. Echte liefde toon je door te
helpen, net zoals de Samaritaan dat deed.

Wat is de diepere betekenis van deze parabel?

De gewonde man is iedereen van ons
die soms ten prooi valt aan
| verleidingen en kwaad in zijn hart.

De rovers stellen de
demonen voor die ons |
aanvallen en ons gewond
achterlaten.
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]I
De priester en de Leviet staan
voor mensen die wel de juiste
dingen kennen, maar niet echt
van andere mensen houden.

De Samaritaan symboliseert Jezus
Christus, de Zoon van God. Hij is de
| enige die van ons houdt, ons echt
kan helpen om tegen de
verleidingen van de wereld en onze
slechte gewoonten te strijden.

De herberg is het symbool voor de Orthodoxe
Kerk, een spiritueel ziekenhuis, een plaats van
| genezing en zuivering van de ziel.
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&
De twee denarién die de

|| Samaritaan aan de

| herbergier gaf, staan
voor de Bijbel en de [~

| Heilige Traditie. Ze
wijzen de weg naar God.

De olie en wijn, die de Samaritaan

gebruikte om de wonden van de

man te verzorgen, symboliseren de
| genezing door de Heilige Mysteries
| (zoals de Heilige Communie en de
1 ziekenzalving)

En ten slotte benadrukt de
terugkeer van de barmhartige
Samaritaan de wederkomst van
de Heer Jezus Christus, die ooit
zal terugkeren en met grote
macht en glorie zal verschijnen
"om oordeel de levenden en de
doden".
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Jeruzalem

Jericho

|
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de rovers

de gewonde man

de priester en de
leviet

de Samaritaan

de herberg

olie en wijn

de twee denarién @

de terugkeer van
de Samaritaan

de demonen die mensen verleiden

iedere mens

het Koninkrijk van God

de wereld

Jezus Christus

de Orthodoxe Kerk

mensen die niet kunnen helpen

de Tweede komst van Christus

de heilige Mysteries

de Bijbel en de Heilige Traditie
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De parabel over vergeving

Zonder vergeving kom je niet in het Koninkrijk van God.

Petrus kwam bij Christus en vroeg: “Heer, als iemand mij iets aandoet, hoe vaak
moet ik hem dan vergeven? Tot zeven keer toe?”

\| Christus antwoordde: “Nee, niet zeven keer, maar wel zeventig keer zeven keer! Je
| moet altijd bereid zijn te vergeven.”

En Christus vertelde een verhaal.
Lud/d

moesten terugbetalen. Eén dienaar was hem heel veel geld schuldig — een enorm
bedrag dat hij nooit kon terugbetalen. Omdat hij het geld niet had, besloot de koning \\\
dat de man, samen met zijn vrouw, kinderen en alles wat hij had, verkocht moest |}

worden om de schuld te betalen.
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]

Maar de dienaar viel op zijn knieén en smeekte:
‘Heer, geef me alsjeblieft wat tijd. Ik zal het
allemaal terugbetalen!” De koning kreeg
| medelijden. Hij liet de man vrij en zei: Je hoeft
| de schuld niet meer terug te betalen’
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Maar zodra die man buiten kwam, zag hij een
andere dienaar die hem een klein bedrag
schuldig was. Hij pakte hem vast en riep: ‘Betaal
wat je mij schuldig bent!’ De andere dienaar
smeekte: ‘Heb geduld met mij, ik zal het je
terugbetalen!
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Andere dienaren zagen wat er gebeurde en vertelden het aan de koning.

Die liet de eerste man terugkomen en zei: ‘Slechte dienaar! Ik heb jouw grote schuld [
kwijtgescholden omdat je mij erom vroeg. Waarom had jij dan geen medelijden met
je collega? En de koning liet hem in de gevangenis zetten totdat hij alles had

l.,
| terugbetaald.
h N ” '\

Toen zei Christus: “Zo zal mijn hemelse Vader ook met
jullie doen, als jullie anderen niet echt vergeven vanuit je i,
hart.” \
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Wat vroeg Petrus aan Christus?

O hoe vaak men moet bidden

O hoe vaak men moet vasten

O hoe vaak men iemand moet vergeven

O hoe vaak men naar de tempel moet gaan

Wat antwoordde Christus op de vraag van Petrus?

[0 dat men zeven keer moet vergeven

0 dat men altijd moet zwijgen

[0 dat men maar één keer moet vergeven

[0 dat men zeventig keer zeven keer moet vergeven

Wie liet zijn dienaren bij zich komen?

een rijke handelaar
een koning

een priester

een rechter

Ooooo

Wat wilde de koning eerst doen omdat de dienaar niet kon betalen?

O hem ontslaan

O hem vergeven

O hem laten werken in het paleis
O hemen Zijn gezin verkopen

Wat deed de dienaar toen hij bij de koning kwam?

O Hij werd boos.

O Hij viel op zijn knieén en smeekte.
O Hij liep weg.

O Hij loog over het geld.

Wat deed de koning nadat hij medelijden kreeg?

O Hij gaf de man extra geld.

O Hij liet hem opstluiten.

O Hij schold de schuld kwijt.

O Hij stuurde hem weg zonder pardon.
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Wat deed de vergeven dienaar daarna?

[0 Hij bedankte God.

O Hij vergaf alle andere dienaren.

O Hij vertrok naar een ander land.

O Hij eiste een klein bedrag terug van een andere dienaar.

Hoe reageerde de eerste dienaar op het smeekbeden van de andere dienaar?

Hij luisterde en had medelijden.
Hij vergaf hem meteen.
Hij liet hem opsluiten.

o000

Hij vroeg hulp aan de koning.

Hoe reageerde de koning toen hij dit hoorde?

Hij vergaf de eerste dienaar.

Hij liet de eerste dienaar in de gevangenis gooien.
Hij deed niets.

Hij lachte, want hij vond het grappig.

Ooooo

Wat leert Christus met dit verhaal?

O dat geld het belangrijkste is

O dat alleen koningen mogen vergeven

O dat je anderen moet straffen

O dat God wil dat wij anderen echt vergeven vanuit ons hart

Kleur de zinnen die juist zijn in het groen.

Je mag andere mensen niet meer dan zeven keer vergeven.

Een dienaar had meer schulden bij de koning dan hij ooit kon terugbetalen.

Toen de dienaar smeekte om meer tijd, liet de koning de dienaar doden.

De dienaar die vergeving had gekregen, liet een andere dienaar gevangen zetten.

De koning was heel boos op de eerste dienaar, toen hij dat hoorde.

De koning verkocht tenslotte de dienaar, samen met zijn vrouw.
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Zet het nummertje bij het juiste icoon.

| 1 | de parabel van de rijke dwaas | |4 | de parabel van de verloren zoon |

| 2 | de parabel van het grote feestmaal | |5 | de parabel van de zaaier |

| 3 | de parabel van het verloren schaap | |6 | de parabel van de Samaritaan |
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Speel toneel

Kies met een groepje leerlingen de parabel uit die jij het mooist vindt. Maak een
toneelstukje van het verhaal. Blijf in je tekst zo dicht mogelijk bij de woorden uit het

verhaal.

Oefen je toneelstukje in en speel het voor de klas.
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Horizontaal

1

11

13

14

de bezittingen die kinderen van hun
ouders krijgen wanneer die sterven

dier dat de herder verloren had en ging
zoeken

iemand die in dienst werkt bij een meester
wat had de eerste genodigde gekocht,
waardoor hij niet naar het feestmaal kon
komen?

gebouw waar de Samaritaan de gewonde
man naartoe bracht

iemand uit je familie, streek of van jouw
geloof, waarmee je je verbonden voelt
helper van de priester in de Tempel van
Jeruzalem

Verticaal

2

10

12

plaats waar de rijke dwaas zijn
graan bewaarde

iemand die de schapen hoedt
iemands schuld of fout
kwijtschelden

verhaal dat Christus vertelt om
ons iets te leren

man uit Samaria, die een
gewonde helpt

wat had de tweede genodigde
gekocht, waardoor hij niet naar
het feestmaal kon komen

een rijke koopman verkocht
alles wat hij bezat om dit te
kopen



