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Christus verschijnt aan de Myrondraagsters  

Op de eerste dag van de week – zondag – gingen een paar vrouwen heel 

vroeg in de ochtend naar het graf. Ze hadden olie om het lichaam van 

Christus te verzorgen. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de zware 

steen voor de ingang was weggerold. Ze gingen naar binnen, maar het 

lichaam van Christus was er niet. 

Ze snapten niet wat er aan de hand was. Plotseling stonden er twee mannen 

in stralend witte kleren bij hen. De vrouwen schrokken en bogen hun hoofd 

naar de grond. 

De mannen zeiden: "Waarom zoeken jullie de levende Christus bij de doden? 

Hij is hier niet! Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat Hij in 

Galilea zei? Dat Hij gevangen genomen zou worden, aan het kruis zou 

sterven, maar op de derde dag weer zou leven?." 
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Toen herinnerden de vrouwen zich wat Christus gezegd had, dat Hij zou 

verrijzen uit de dood. Ze gingen snel terug en vertelden alles aan de elf 

leerlingen van Christus en aan de anderen. 

De vrouwen heetten Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van 

Jakobus. Er waren ook nog andere vrouwen bij. 

Maar de leerlingen van Christus geloofden het eerst niet. Ze dachten dat het 

onzin was. Toch rende Petrus naar het graf. Hij boog zich voorover en zag 

alleen de doeken liggen. Verbaasd ging hij terug en dacht na over wat er 

was gebeurd. 
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Waarom gingen de vrouwen naar het graf? 

   om bloemen te leggen 

   om Christus wakker te maken 

   om het lichaam van Christus te verzorgen 

   om het graf schoon te maken 

 

Wat zagen de vrouwen toen ze bij het graf kwamen? 

   Christus stond buiten het graf. 

   De steen was weggerold. 

   Er stonden soldaten voor het graf. 

   Er was niemand te zien. 

 

Wie stonden er plots bij de vrouwen? 

   twee Romeinen 

   twee van Christus' leerlingen 

   engelen met vleugels 

   twee mannen in witte kleren  

 

Wat zeiden de mannen tegen de vrouwen? 

   “Christus slaapt nog.” 

    “Waarom zoeken jullie Christus? Hij leeft!” 

   “Kom later terug.” 

   “Blijf hier wachten.” 

 

Wat deden de vrouwen toen ze het graf verlieten? 

   Ze gingen naar huis. 

   Ze vertelden het aan de leerlingen van Christus . 

   Ze bleven bij het graf. 

   Ze schreven het op. 

 

Wat dacht Petrus toen hij de doeken zag? 

   Christus ligt in een ander graf. 

   Wat is hier gebeurd ? 

   Iemand heeft Christus meegenomen. 

   Ik heb het fout begrepen. 
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Hoe reageerden de leerlingen van Christus op het verhaal van de vrouwen? 

   Ze geloofden het meteen. 

   Ze lachten. 

   Ze dachten dat het onzin was. 

   Ze waren blij en dankten God. 

 

Zet de gebeurtenissen van het verhaal in de juiste volgorde. 

 De vrouwen herinnerden zich wat Christus had gezegd en gingen snel 

terug om het aan de elf leerlingen van Christus en de anderen te 

vertellen. 

 Petrus rende toch naar het graf, zag alleen de doeken liggen en ging 

verbaasd terug.  

 Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de zware steen was 

weggerold. 

 De mannen zeiden dat Christus was opgestaan en herinnerden de 

vrouwen aan wat Hij in Galilea had gezegd. 

 De vrouwen schrokken toen er plotseling twee mannen in stralend 

witte kleren verschenen. 

 Ze gingen naar binnen in het graf, maar het lichaam van Christus was 

er niet.  

 De leerlingen van Christus geloofden hen niet; ze dachten dat het 

onzin was. 

 Op de eerste dag van de week gingen een paar vrouwen heel vroeg in 

de ochtend naar het graf met lekkere kruiden. 

 

Kleur vakjes met de namen van de vrouwen die naar het graf gingen groen. 

Ruth Johanna Elisabeth 

Maria, de moeder van 

Jacobus 
Eva Maria, de Moeder Gods 

Sarah Rebecca Maria Magdalena 
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Christus verschijnt op de weg naar Emmaüs  

Op dezelfde dag liepen twee leerlingen van Christus, Lucas en Kleopas, naar 

een dorp dat Emmaüs heette, niet zo ver van Jeruzalem. Ze waren verdrietig 

en praatten over alles wat er met Christus was gebeurd. 

Terwijl ze zo aan het lopen waren, kwam er iemand bij hen lopen. Het was 

Christus, maar ze herkenden Hem niet. 

Christus vroeg: "Waar praten jullie over?" 

Ze bleven staan en zagen er verdrietig uit. Eén van hen, Kleopas, zei: 

"Weet u dan niet wat er gebeurd is in Jeruzalem? Christus, die zoveel mooie 

dingen deed en zei, is gestorven. De priesters hebben Hem laten doden. Wij 

dachten dat Hij ons zou redden. En nu is het al de derde dag sinds Hij stierf.” 
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“Vanmorgen zijn een paar vrouwen naar zijn graf gegaan, maar Zijn lichaam 

was weg. Ze zeiden dat engelen vertelden dat Hij leeft. En ook anderen zijn 

gaan kijken, maar ze hebben Christus niet gezien. ” 

Toen zei Christus: "Jullie begrijpen het nog niet! Alles wat er gebeurde, stond 

al in de heilige boeken. De Messias moest lijden, maar daarna zou Hij in 

glorie leven." 

En terwijl ze verder wandelden, legde Christus alles uit wat in de Bijbel over 

Hem geschreven stond. 



www.orthodoxelessen.be   9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ze bij het dorp kwamen, deed Christus alsof Hij verder wilde gaan. Maar 

ze zeiden: 

"Blijf bij ons, het wordt al donker." 

Christus ging met hen mee naar 

binnen. Toen ze samen gingen 

eten, nam Christus het brood. 

Hij dankte God, brak het brood 

en gaf het aan hen. Plots gingen 

hun ogen open. Ze herkenden 

Hem! Het was Christus! Maar op 

dat moment verdween Hij uit 

hun zicht. 

Ze zeiden tegen elkaar: 

"Voelden we het niet in ons hart 

toen Hij met ons sprak? Hij 

legde alles zo mooi uit!" 

Ze stonden meteen op en 

gingen terug naar Jeruzalem. 

Daar vonden ze de andere 

leerlingen. Die zeiden: "De Heer 

is echt opgestaan! Hij heeft zich 

laten zien aan Simon!" 

Toen vertelden ook de twee leerlingen wat zij hadden meegemaakt. Ze 

hadden Christus herkend toen Hij het brood brak. 



10  Van Pasen naar Pinksteren 

Naar welk dorp waren de twee leerlingen van Christus onderweg? 

   naar Nazareth 

   naar Jericho 

   naar Emmaüs 

   naar Bethlehem 

 

Waarom waren de twee mannen verdrietig? 

   Ze hadden ruzie gehad. 

   Ze hadden die dag geen geld verdiend. 

   Ze konden de weg niet vinden. 

   Christus was gestorven. 

 

Wie kwam er bij hen wandelen zonder dat ze Hem herkenden? 

   een Romeinse soldaat 

   Johannes 

   Christus 

   Petrus 

 

Waarom herkenden de leerlingen Christus niet meteen? 

   Het was donker. 

   Ze waren te verdrietig. 

   Christus had een andere stem. 

   Hij had zich nog niet aan hen geopenbaard. 

 

Wat gebeurde er toen Christus het brood brak? 

   Ze vielen in slaap. 

   Ze herkenden Hem. 

   Ze verlieten het huis. 

   Ze hoorden engelen zingen. 

 

Wat deden de twee leerlingen nadat Christus verdwenen was? 

   Ze gingen slapen. 

   Ze bleven in Emmaüs. 

   Ze gingen terug naar Jeruzalem. 

   Ze gingen vissen. 
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Christus 
 een van de twee leerlingen die op weg waren 

naar Emmaüs 

   

Jeruzalem 
 de Zoon van God, die herkend werd in het 

breken van het brood 

   

Kleopas 
 het dorp niet ver van Jeruzalem, waar de twee 

leerlingen naar op weg waren 

   

Emmaüs 
 de hoofdstad van Jeruzalem, waar Christus 

voor het laatst met Zijn leerlingen samen was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De onbekende luistert naar hun 

pijn en hun twijfels. Bij het breken 

van het brood, herkennen ze hem: 

het is Christus. Hun hart wordt 

warm, ze worden weer opgewekt 

en voelen zich vol licht.  

De twee leerlingen zijn verdrietig, 

teleurgesteld en verward. Hun 

hoop is gebroken. Nadat Christus 

gestorven is, lijkt alles anders 

geworden. Ze zijn bang en hun hart 

voelt donker en koud aan. Ze 

voelen zich een beetje verloren. 
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Schrijf de woorden in de juiste kolom. 

bang donker hoop koud 

kracht licht opgewekt teleurgesteld 

verdrietig verloren vertrouwen verward 

vreugde warm zekerheid zonder hoop 

 

Voor de ontmoeting Tijdens de ontmoeting Na de ontmoeting 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

De twee leerlingen zijn vol vreugde 

en zekerheid. Ze willen die vreugde 

met de andere leerlingen delen. De 

duisternis in hun hart heeft plaats 

gemaakt voor licht: ze voelen hoop, 

kracht en vertrouwen in Christus. 
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Christus verschijnt aan Zijn leerlingen  

Op een avond, op de eerste dag van de week, zaten de leerlingen van 

Christus samen in een huis. Ze hadden de deuren goed dicht gedaan, want 

ze waren bang van de Joden. 

Plots stond Christus daar, midden in de kamer! Hij zei: “Vrede voor jullie!” 

Daarna liet Hij zijn handen en Zijn zijde zien. Zo konden ze zien dat Hij echt 

Christus was. Zijn leerlingen waren heel blij. Ze wisten nu zeker dat Hij 

leefde! 

Christus zei nog eens: “Vrede voor jullie. Zoals God Mij heeft gestuurd, zo 

stuur Ik nu jullie.” 

Toen blies Hij over hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest. Aan wie jullie de 

zonden vergeven, zijn ze vergeven, en aan wie jullie ze niet vergeven, zijn ze 

niet vergeven.” 
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Waarom hadden de leerlingen van Christus de deuren gesloten? 

   Ze wilden zich verstoppen voor Christus. 

   Ze waren moe. 

   Ze waren bang van de Joden. 

   Ze gingen slapen. 

 

Wat zei Christus toen Hij plotseling in de kamer stond? 

    “Hebben jullie iets te eten?” “ 

    “Ik ben terug!” 

    “Waarom huilen jullie?” 

    “Vrede voor jullie!” 

 

Wat liet Christus zien om te bewijzen dat Hij echt was? 

   Zijn voeten 

   Zijn handen en zijn zijde 

   Zijn gezicht 

   Zijn kleren 

 

Wat voelden de leerlingen van Christus toen ze Hem zagen? 

   verdriet 

   blijdschap 

   schaamte 

   angst 

 

Wat gaf Christus aan zijn leerlingen toen Hij over hen blies? 

   hoop 

   kracht 

   de heilige Geest 

   liefde 

 

Wat zei Christus over het vergeven van anderen? 

   dat alleen Hij dat kon doen 

   dat vergeven niet nodig was 

   dat ze het pas later moesten doen. 

   dat aan wie jullie de zonden vergeven, zijn ze vergeven. 
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Vul het juiste woord in: 

deuren handen Heilige huis Vrede 

 

De leerlingen zaten in een ……………………………………… . 

Ze hadden de ……………………………………… goed dichtgedaan.  

Christus zei: “……………………………………… voor jullie.”  

Hij liet zijn ……………………………………… en zijn zijde zien.  

Christus gaf hen de ……………………………………… Geest.  

 

“Ontvang de Heilige Geest. Aan wie jullie de zonden vergeven,  zijn ze vergeven, 

en aan wie jullie ze niet vergeven, zijn ze niet vergeven.” 

 

Dit stukje gaat over twee Mysteries van onze Kerk. Eerst over de priesterwijding. 

De priesters ontvangen de Heilige Geest en geven die door aan de orthodoxe 

gelovigen via de Mysteries van de Orthodoxe Kerk.  

Ten tweede gaat het over de biecht. Wanneer iemand biecht, krijgt hij van Christus, 

door de priester, vergeving van zijn zonden. Zijn zonden worden weggewassen en 

hij kan een nieuw begin maken in zijn christelijk leven. 

 

Schrijf de woorden van elk Mysterie bij de juiste afbeelding. 
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Christus verschijnt aan Thomas  

Toen Christus aan zijn leerlingen verscheen, was één van hen er niet bij. Hij 

heette Thomas. De andere leerlingen zeiden later tegen hem: "Wij hebben 

de Heer gezien!" 

Maar Thomas zei: "Ik geloof het niet. Pas als ik zelf de wonden in Zijn handen 

zie, en mijn vingers erin leg, zal ik geloven dat Hij echt leeft." 

Acht dagen later waren de leerlingen weer samen in het huis. Dit keer was 

Thomas er ook bij. De deuren waren op slot, maar plots stond Christus weer 

in hun midden. Hij zei: "Vrede voor jullie!" 
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Toen zei Hij tegen Thomas: 

"Kom, kijk naar Mijn handen. 

Raak Mijn zijde aan. Wees niet 

langer ongelovig, maar geloof!" 

Thomas antwoordde: "Mijn Heer en mijn God!" 

Christus zei tegen hem: "Je gelooft nu omdat je Mij gezien hebt. Gelukkig zijn 

de mensen die in Mij geloven zonder dat ze Mij hebben gezien." 
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Wie was er niet bij toen Christus voor de eerste keer aan zijn leerlingen 

verscheen? 

   Petrus 

   Johannes 

   Thomas 

   Judas 

 

Wat zeiden de andere leerlingen tegen Thomas? 

   “Christus komt later nog wel.” 

   “Wij hebben de Heer gezien!” 

   “We moeten bidden.” 

   “Je bent te laat gekomen.” 

 

Wat wilde Thomas doen voordat hij zou geloven? 

   bidden 

   met de Moeder Gods spreken 

   de Bijbel lezen 

   Christus aanraken en zijn wonden zien 

 

Hoeveel dagen later verscheen Christus opnieuw aan de leerlingen? 

   drie 

   zeven 

   acht 

   tien 

 

Wat zei Thomas toen hij Christus zag? 

   “Jij bent terug!” 

   “Mijn vriend!” 

   “Mijn Heer en mijn God!” 

   “Eindelijk!” 

 

Wat zei Christus over mensen die geloven zonder Hem te zien? 

   “Ze moeten zich schamen.” 

   “Ze zijn dwaas.” 

   “Ze zijn gelukkig.” 

   “Ze zullen later geloven.” 
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Vul het juiste woord in: 

gezien God jullie ongelovig wonden 

 

Thomas zei: “Ik geloof het pas als ik de …………………………………… in Zijn handen zie.”  

Christus zei: “Wees niet langer ………………………………………, maar geloof.”  

Thomas riep: “Mijn Heer en mijn ………………………………………!”  

Christus zei: “Vrede voor ………………………………………!”  

“Gelukkig zijn de mensen die geloven zonder dat ze Mij …………………………… hebben. 

 

Kleur het juiste vervolg van de zin in. 

Toen Christus aan Zijn leerlingen verscheen,  

 

 

Thomas zei:  

 

 

Acht dagen later  

 

 

Plots stond Christus weer in hun midden en zei:  

 

 

Tegen Thomas zei Hij:  

 

 

Thomas antwoordde:  

 

 

Gelukkig zijn de mensen  

 

was een van hen er niet bij. 

waren ze allemaal aanwezig. 

“Geweldig dat Jezus leeft! Wat jammer dat ik er niet bij was!” 

“Pas als ik zelf de wonden in Zijn handen zie, zal ik het geloven.” 

waren alle leerlingen weer samen in het huis. 

waren alle leerlingen naar hun eigen huis teruggekeerd. 

“Vrede voor jullie!” 

“Dag, mijn beste vrienden!” 

“Als je niet gelooft, kan je Mijn vriend niet meer zijn.” 

“Kijk en raak me aan, en wees niet ongelovig.” 

“Sorry, mijn Heer, dat ik niet geloofd heb.” 

“Mijn Heer en mijn God.” 

die in Mij geloven zonder dat ze Mij gezien hebben. 

die Mijn wonden kunnen aanraken en kunnen zien. 
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De Hemelvaart van Christus  

Veertig dagen lang verscheen Christus steeds weer bij Zijn leerlingen. Ze 

wisten nu zeker dat Christus weer leefde. Maar het was tijd voor Christus om 

hen te verlaten. Daarom nam Christus Zijn leerlingen mee naar de Olijfberg. 

“Binnenkort,” zei Hij, “zal God de Vader jullie de Heilige Geest sturen. Hij zal 

jullie de kracht geven om mensen over de hele wereld te vertellen wat Ik heb 

gedaan en wat Ik nog zal doen voor hen. Doop iedereen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” 



www.orthodoxelessen.be   21 

 

 

 

Wij vieren de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus elk jaar 40 dagen na 

Pasen. Dat is altijd op een donderdag. 

 

Toen Hij alles gezegd had, steeg 

Christus op naar de hemel, 

verborgen achter een wolk. 

Hierna verschenen er twee mannen in witte kleren. “Christus is naar de 

hemel gegaan,” zeiden ze. “Op een dag zal Hij terugkomen op dezelfde 

manier waarop Hij nu vertrokken is.” 
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Hoeveel dagen na Pasen verscheen Christus aan Zijn leerlingen? 

   7 dagen 

   10 dagen 

   40 dagen 

   50 dagen 

 

Waar bracht Christus Zijn leerlingen naartoe voor Zijn Hemelvaart? 

   de Tempel 

   de Jordaan 

   de Olijfberg 

   het huis van de Moeder Gods 

 

Wat beloofde Christus dat de leerlingen zouden ontvangen? 

   een nieuwe wet 

   de Heilige Geest 

   een koninkrijk 

   een zwaard 

 

Wat moesten de leerlingen doen volgens Christus? 

   vasten en wachten 

   naar Rome reizen 

   alle mensen dopen en over Hem vertellen 

   in Jeruzalem blijven 

 

Hoe verdween Christus uit het zicht? 

   in een vuurkolom 

   Hij werd opgenomen in het water. 

   verborgen achter een wolk 

   via een ladder 

 

Wat zeiden de twee mannen in witte kleren? 

    “Christus zal nooit meer terugkomen.” 

   “Blijf hier wachten.” 

    “Christus komt terug zoals Hij gegaan is.” 

    “Jullie moeten nu gaan slapen.” 
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Kleur de zinnen die waar zijn groen. De zinnen die onwaar zijn, kleur je rood. 

Christus verscheen één keer aan Zijn leerlingen. 

Christus nam Zijn leerlingen mee naar de Olijfberg om er feest te vieren. 

De Heilige Geest zou komen om kracht te geven. 

Christus zei dat ze alleen in Israël moesten vertellen over Hem. 

Christus verdween in een wolk. 

Hemelvaart wordt altijd op een donderdag gevierd.  

 

Veertig dagen lang  jullie de Heilige Geest sturen.” 

   

“Binnenkort zal God de 

Vader 

 van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest.” 

   

“Hij zal jullie de kracht 

geven 

 verscheen Christus steeds weer bij 

Zijn leerlingen. 

   

“Doop iedereen in de 

naam  

 op dezelfde manier waarop Hij nu 

vertrokken is.” 

   

Toen Hij alles gezegd 

had, 

 om mensen over de hele wereld 

over Mij te vertellen.” 

   

“Op een dag zal 

Christus terugkomen 

 elk jaar 40 dagen na Pasen – dat is 

telkens op een donderdag. 

   

Wij vieren de 

Hemelvaart van 

Christus 

 steeg Christus op naar de hemel, 

verborgen achter een wolk. 
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Waarom is Hemelvaart zo’n belangrijk feest? 

 

Christus, de Zoon van God, werd mens en werd geboren uit de Moeder Gods. Hij is 

gestorven aan het kruis, maar drie dagen later is Hij verrezen met een nieuw 

lichaam dat niet ouder wordt.  

Met Hemelvaart is Christus naar de Hemel opgestegen. Christus is met dat nieuw 

onsterfelijk lichaam teruggekeerd naar zijn Vader in de Hemel.  

In het paradijs wordt Hij door iedereen gezien als zowel God als mens. 
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Pinksteren  

Met Pinksteren – dat een joods  feest was – waren de leerlingen van Christus 

samengekomen in een huis in Jeruzalem. 

Plotseling waaide er een sterke wind vanuit de hemel. Het leek alsof er 

vlammen verschenen op het hoofd van de leerlingen. De Heilige Geest kwam 

over hen en ze konden plots allerlei talen spreken die ze daarvoor niet 

kenden. Nu konden ze overal het nieuws over Christus vertellen. 
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Deze gebeurtenis was het begin van de Orthodoxe Kerk. Wij vieren Pinksteren 

altijd 50 dagen na Pasen. 

In die tijd waren er in Jeruzalem mensen uit allerlei landen, die daar speciaal 

voor het feest waren. Tot hun verbazing hoorden ze hoe deze mannen uit 

Galilea in hun eigen taal met hen spraken over Christus die was opgestaan 

uit de dood. 

Petrus stond op om de mensen toe te spreken. Hij beloofde dat al hun zonden 

zouden worden vergeven als ze zich lieten dopen in Christus’ naam. Ongeveer 

drieduizend mensen lieten zich die dag dopen. 
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Pinksteren 
 handeling waarbij mensen zich laten 

onderdompelen in water als teken van geloof 

   

Heilige Geest 
 feest waarop de Heilige Geest neerdaalde op 

de leerlingen 

   

Jeruzalem 
 stad waar de leerlingen van Christus bijeen 

waren 

   

Petrus 
 kracht van God die de leerlingen hielp om te 

spreken 

   

doop  leerling van Christus die de mensen toesprak 

 

 

Wat was er bijzonder aan de wind die plotseling kwam? 

   Hij kwam uit een open raam. 

   Hij kwam van de straat. 

   Hij kwam vanuit de hemel. 

   Hij kwam door een ventilator. 

 

Wat leek er op het hoofd van de leerlingen te verschijnen? 

   bloemen 

   vlammen 

   water 

   zonnehoeden 

 

Wat gebeurde er met de leerlingen toen de Heilige Geest in hen kwam? 

   Ze vielen in slaap. 

   Ze begonnen te zingen. 

   Ze konden verschillende talen spreken. 

   Ze verlieten Jeruzalem. 

 

  



28  Van Pasen naar Pinksteren 

Waarom waren er veel mensen in Jeruzalem tijdens Pinksteren? 

   Ze kwamen op vakantie. 

   Ze kwamen voor het feest. 

   Ze kwamen werken. 

   Ze kwamen familie bezoeken. 

 

Wat vertelde Petrus aan de mensen? 

   Ze moesten weggaan. 

   Ze moesten zich verstoppen. 

   Ze moesten zich laten dopen. 

   Ze moesten geld geven 

 

Hoeveel mensen lieten zich die dag dopen? 

   ongeveer 100 

   ongeveer 500 

   ongeveer 3.000 

   ongeveer 5.000 

 

Wanneer vieren we Pinksteren? 

   10 dagen na Pasen 

   20 dagen na Pasen 

   30 dagen na Hemelvaart 

   50 dag na Pasen 

 

Vul het juiste woord in: 

wind Jeruzalem Petrus talen vlammen feest 

 

Veel mensen waren in de stad voor een …………………………………… . 

De leerlingen waren in een huis in …………………………………… . 

Een sterke …………………………………… kwam plotseling vanuit de hemel. 

Op hun hoofd verschenen er …………………………………… van vuur. 

Ze konden plots allerlei …………………………………… spreken. 

…………………………………… sprak tot de mensen en riep hen op zich te laten dopen. 



www.orthodoxelessen.be   29 

In de kerk leest de priester tijdens Pinksteren de knielgebeden voor het 

verkrijgen van de Heilige Geest. Wij knielen dan drie keer terwijl de priester de 

gebeden leest en we bidden zodat we – net zoals de leerlingen op deze dag – de 

Heilige Geest verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  Van Pasen naar Pinksteren 

 

 

Zet de gebeurtenissen in de volgorde zoals ze gebeurd zijn. 

 Christus verschijnt aan Thomas. 

 Pinksteren: de leerlingen zijn vervuld van het vuur van de Heilige Geest. 

 Christus verschijnt aan de leerlingen op weg naar Emmaüs. 

 Christus verschijnt aan de myrondraagsters. 

 Hemelvaart: Christus stijgt op naar de hemel. 

 Christus verschijnt aan zijn leerlingen, maar Thomas is er niet bij. 

 

De myrondraagsters 
 teken waaraan de leerlingen 

Christus herkenden 

   

Emmaüs 
 zo groette Christus Zijn leerlingen 

toen Hij aan hen verscheen 

   

Christus brak het brood. 
 de vrouwen die Christus’ lichaam 

wilden verzorgen in het graf 

   

Vrede voor jullie! 
 dorp waar twee leerlingen naartoe 

gingen toen Jezus verscheen 

   

Thomas 
 de start van de Orthodoxe Kerk, 50 

dagen na Pasen 

   

Hemelvaart 
 Christus steeg op naar de hemel, 

verborgen achter een wolk. 

   

Pinksteren 
 Leerling die pas geloofde nadat hij 

de wonden van Christus zag. 

 

Herhaling 


