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De Verhalen van de Bijbel  

 

De Bijbel lijkt wel één groot boek. Maar eigenlijk zijn het veel boeken samen.  

Die boeken werden lang geleden geschreven met de bedoeling dat de 

mensen leerden over wie is God en hoe Hij zorgt voor de mens.  

In deze bundel met rode kleur, leer je over:  

• de schepping van de wereld en de mens door God 

• de eerste man en de eerste vrouw die in een tuin leefden samen met 

God  

• hoe deze twee mensen deze tuin hebben verloren 

 

Is dat niet spannend? Laten we er aan beginnen! 
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De eerste drie dagen 

In het begin was het overal donker. Maar God had 

een plan. God maakte licht in het donker. “Er moet     

licht zijn!” zei Hij. En het licht was er. God noemde 

het licht “dag”. Het donker noemde Hij “nacht”. En 

God zag dat het goed was. Zo ging de eerste dag 

voorbij. 

Toen zei God: “Ik ga het water verdelen”. Hij 

verdeelde het water in zeeën beneden en wolken 

boven. De ruimte daar tussen noemde Hij “lucht”. 

Zo ging de tweede dag voorbij. 
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In het begin  dat het goed was. 

   

God noemde het licht 
 in zeeën beneden en wolken 

boven 

   

En God zag  was het overal donker. 

   

Hij verdeelde het water  “dag”. 

   

De ruimte daartussen 
 in duizenden kleuren en 

vormen 

   

God liet het water in 

zeeën lopen 

 en maakte droog land. 

   

Hij maakte planten en 

bloemen 

 noemde God “lucht”. 

God liet het water in de zeeën lopen en maakte 

droog land. Hij maakte planten en bloemen in 

duizenden kleuren en vormen.  Hij maakte bergen, 

heuvels en vlak land. En God zag dat het goed 

was. Zo ging de derde dag voorbij. 
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Kleur de vakjes met de dingen die God de eerste dag maakte in het blauw. 

Kleur de vakjes met de dingen die God de tweede dag maakte in het geel. 

Kleur de vakjes met de dingen die God de derde dag maakte in het groen. 

wolken planten licht 

dag zeeën droog land 

heuvels lucht nacht 

 

Waar kun je het verhaal van de schepping van de wereld lezen? 

   in de Bijbel 

   in mijn boek voor taal 

   in mijn boek voor rekenen 

 

Wat maakte God op de eerste dag? 

   planten en bloemen 

   licht 

   bergen en heuvels 

 

Hoe noemde God het licht? 

   nacht 

   zon 

   dag 

 

Wat maakte God op de tweede dag? 

   droog land 

   water en lucht 

   planten en bloemen 

 

Waar stroomde het water naartoe op de derde dag? 

   de bergen 

   de zeeën 

   de lucht 
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Wat vond God aan het einde van elke dag? 

   Hij was niet tevreden. 

   Hij was moe. 

   Hij vond het goed. 

 

Wie is God? 

 

God is de Heilige Drie-Eenheid. Ze zijn drie Personen, maar één God: 

God, de Vader  

God, de Zoon  

en God, de Heilige Geest  

 

Schrijf de namen van de drie Personen van de Heilige Drie-Eenheid: 

God, de ……………………………………………… 

God, de ……………………………………………… 

en God, de …………………………………………… 
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De volgende drie dagen 

De wereld was nog niet af. God zette de zon in de 

lucht als licht voor de dag. De maan en de sterren 

maakte Hij als lichten voor de nacht. En God zag 

dat het goed was. Zo ging de vierde dag voorbij. 

Op de vijfde dag maakte God alle vissen van de 

zee en alle vogels die op het land en in de lucht 

leven. En God zag dat het goed was. 
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God zette de zon in de 

lucht 

 van de zee. 

   

De maan en de sterren 

maakte Hij 

 als lichten voor de nacht. 

   

God maakte alle vissen  als licht voor de dag. 

   

En Hij maakte alle vogels 

 die op het land kruipen, 

sluipen, springen en 

rennen. 

   

God maakte de dieren 
 die op het land en in de 

lucht leven. 

 

Op de zesde dag maakte God de dieren die op het 

land kruipen, sluipen, springen  en rennen. En nog 

iemand … maar daarover leer je later meer. 
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Kleur de vakjes met de dingen die God de vierde dag maakte in het rood. 

Kleur de vakjes met de dingen die God de vijfde dag maakte in het oranje. 

Kleur de vakjes met de dingen die God de zesde dag maakte in het paars. 

leeuwen sterren vogels 

vissen zon olifanten 

maan papegaaien sprinkhanen 

 

Op welke dag zette God de zon, maan en sterren in de lucht? 

   tweede dag 

   vierde dag 

   vijfde dag 

 

Welke dieren maakte God op de vijfde dag? 

   dieren die op het land leven 

   vogels  

   insecten 

 

Wat zag God nadat Hij de zon, maan en sterren had gemaakt? 

   dat het donker was 

   dat het goed was 

   dat het licht was 

 

Welke dieren maakte God op de zesde dag? 

   vogels en vissen 

   dieren die op het land kruipen, sluipen, springen en rennen 

   alleen de vogels 

 

In hoeveel dagen heeft God de wereld en alles wat er op leeft gemaakt? 

   vijf dagen 

   zes dagen 

   vier dagen 
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Zet de gebeurtenissen van de schepping in de juiste volgorde: 

 God maakte de vissen in de zee en de vogels in de lucht. 

 God verdeelde het water in zeeën beneden en wolken boven. 

 God maakte licht in de duisternis. 

 God maakte alle dieren die kruipen en springen op het land. 

 God maakte de zon, de maan en de sterren. 

 God maakte droog land, planten en bloemen, bergen en heuvels. 

 

 

Vul de volgende woorden op de juiste plaats in. Als je een woord gebruikt 

hebt, kleur je het vakje in. 

bloemen dag land maan 

nacht vissen vogels zon 

God maakte licht en noemde het licht “……………………………………………”. Het donker 

noemde Hij “……………………………………………”. 

God maakte droog land met planten en  …………………………………………… in 

duizenden kleuren en vormen. 

God zette de  …………………………………………… in de lucht als licht voor de dag.  

De  …………………………………………… en de sterren maakte Hij als lichten voor de 

nacht. 

God maakte alle  …………………………………………… van de zee en alle  

…………………………………………… in de lucht. 

Daarna maakte God alle dieren die op het  …………………………………………… kruipen, 

sluipen, springen en rennen.  
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Kleur de kleurplaat van de schepping in: 
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Wat betekent “schepping”? 

 

“Scheppen” betekent iets helemaal nieuw maken vanuit niets. Omdat er 

eerst niets was en God de wereld en alles wat er op leeft met helemaal niets 

heeft gemaakt, noemen we dit de “schepping”. We zeggen dan ook niet dat 

God de wereld heeft gemaakt, maar wel geschapen. 

 

Hoe heeft God de wereld geschapen? 

 

God heeft de wereld geschapen door Zijn Woord. Dat betekent dat God zei 

dat iets moest gebeuren en het gebeurde. 

Hoe is dat mogelijk? Dat weten we niet. Want we zijn mensen en niet God. 

 

Waarom heeft God de wereld geschapen? 

 

Volgens de Heilige Vaders heeft God de wereld geschapen als een mooie 

plaats voor de mens, die Hij als laatste zou scheppen. 
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De schepping van de mens 

Op de zesde dag schiep God het mooiste van alles wat hij al gemaakt 

had: de mens. God zei: "Laten we nu de mens maken naar Ons eigen 

beeld zodat hij op Ons kan lijken."  

God maakte de mens van aarde die Hij van de grond nam. Hij blies 

levensadem – de ziel – in zijn neus en zo werd de mens levend. God 

gaf aan de eerste man de naam Adam. En God zag dat het goed 

was.  

Op de zevende dag rustte God uit en zegende die dag. 
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Kleur de zinnen die waar zijn groen. Kleur de zinnen die niet waar zijn rood. 

God schiep de mens op de vijfde dag. 

De mens was het mooiste wat God al had gemaakt. 

God maakte de eerste man uit steen. 

De eerste man heette Adam. 

God zag dat het niet goed was. 

God rustte uit op de zevende dag. 

 

Wat gebruikte God om de eerste mens te maken? …………………………………………… 

Wat blies God in de neus van de mens?  …………………………………………… 

Hoe heette de eerste man die God maakte?  …………………………………………… 

Wat deed God op de zevende dag?   …………………………………………… 

 

Op welke dag schiep God de mens? 

   vierde dag 

   vijfde dag 

   zesde dag 

 

Op wie zou de mens kunnen lijken? 

   op God zelf 

   op een dier  

   op een wolk 

 

Hoe maakte God de mens levend? 

   door hem van aarde te maken 

   door hem de naam adam te geven 

   door levensadem in zijn neus te blazen 
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Hoe heeft God de mens geschapen? 

 

God schiep de mens met grond uit de aarde. Zo is het lichaam ontstaan. 

Maar de mens had nog geen leven. 

Daarom blies God in de mens en gaf hem de ziel. De ziel is onsterfelijk en 

is een geschenk van God aan de mens. Dieren hebben geen ziel. 

Ieder mens heeft dus een lichaam en een ziel. Het lichaam kan sterven, 

maar de ziel niet. Het leeft altijd, zelfs als het lichaam sterft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom rustte God op de zevende dag? 

 

God kan niet moe worden, dus heeft hij ook geen rust nodig. Maar de mens 

was het laatste in de schepping van God. God had alles geschapen wat Hij 

wilde scheppen. God hoeft niets anders meer te scheppen. Daarom wordt 

het gezegd in de Bijbel dat God rustte. 

 

Hoe noemen wij nu de zevende dag van de week? …………………………………… 

 

Waar kunnen we op zondag naartoe gaan om dicht bij God te zijn? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

lichaam 

ziel 

gemaakt met 

grond 

de levensadem 

van God 

kan niet dood 

gaan 

kan wel dood 

gaan 
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Adam krijgt Eva 

God had in het oosten een prachtige tuin gemaakt, 

de tuin van Eden. Daar plaatste Hij de mens die Hij 

geschapen had. In de tuin groeiden allerlei bomen, 

mooi om te zien en heerlijk om van te eten. Er 

stroomden ook  vier rivieren. 

Adam vond het heerlijk in de tuin van Eden. Hij gaf 

alle dieren een naam en zorgde goed voor de tuin. 
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Hoewel Adam van alle dieren hield, vond hij niemand 

die bij hem paste. 

Toen liet God Adam in een diepe 

slaap vallen. Terwijl Adam sliep, nam 

God een van zijn ribben en maakte 

daarvan een vrouw. 
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Waar plaatste God de mens die Hij had geschapen? 

   in de bergen 

   in de tuin van eden 

   in een woestijn 

 

Wat groeide in de tuin van Eden? 

   alleen bloemen 

   allerlei bomen 

   alleen gras 

Adam noemde zijn vrouw Eva. Ze paste 

precies bij hem. Ze hielden van elkaar en 

samen zorgden ze voor de tuin. 
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Wat was er nog bijzonder aan de tuin van Eden? 

   Er waren geen muggen. 

   Er was een groot meer. 

   Er waren vier rivieren. 

 

Wat deed Adam in de tuin van Eden met de dieren? 

   Hij doodde alle dieren om ze op te eten.  

   Hij stopte alle dieren in een kooi. 

   Hij gaf alle dieren een naam. 

 

Wat deed God toen Adam niemand vond die bij hem paste? 

   Hij gaf Adam meer dieren. 

   Hij ging zelf bij Adam wonen. 

   Hij maakte een vrouw van een van zijn ribben. 

 

Wat vond Adam van de vrouw die God hem gaf? 

   Hij was erg gelukkig. 

   Hij was boos op God. 

   Hij wilde niets met de vrouw te maken hebben. 

 

Hoe noemde Adam de vrouw? 

   Maria 

   Sarah 

   Eva 

 

Wat deden Adam en Eva samen in de tuin van Eden? 

   Ze bouwden een huis. 

   Ze zorgden voor de tuin en hielden van elkaar. 

   Ze deden niets. 
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Vul de volgende woorden op de juiste plaats in. Wanneer je een woord 

gebruikt hebt, kleur je het vakje in. 

dieren Eden eten Eva ribben vier 

 

God had in het oosten een prachtige tuin gemaakt, de tuin van 

…………………………………………… . In de tuin groeiden allerlei bomen, mooi om te 

zien en heerlijk om van te …………………………………………… . 

Er stroomden ook …………………………………………… rivieren. 

Adam gaf alle ……………………………………… een naam en zorgde goed voor de tuin. 

Terwijl Adam sliep, nam God een van zijn …………………………………………… en maakte 

daarvan een vrouw. Adam noemde zijn vrouw …………………………………………… . 

 

De schepping van de vrouw 

 

God heeft Eva geschapen uit een rib van Adam. Misschien denk je daarom 

dat een man belangrijker is dan een vrouw. Want er was eerst een man en 

daarna pas een vrouw. 

Maar God heeft Adam en Eva allebei een lichaam en een ziel gegeven. 

Daardoor zijn ze gelijk aan elkaar. Ook voor God zijn ze gelijk. Een man is 

niet belangrijker dan een vrouw. Andersom natuurlijk ook niet. 

 

Wie is er voor God belangrijker, de man of de vrouw? 

   de man 

   de vrouw 

   ze zijn allebei even belangrijk 
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Adam en Eva zijn ongehoorzaam 

In de tuin van Eden stonden veel bomen. God 

gaf een regel aan de mens: “Je mag van alle 

bomen eten, behalve van één boom. Eet nooit 

van de boom van kennis van goed en kwaad. 

Want dan zul je sterven en weggaan van Mij.” 

Op een dag zag een sluwe slang Eva bij die bijzondere boom staan. 

De slang siste: “Waarom heeft God gezegd dat je van geen enkele 

boom mag eten?” 

Eva antwoordde: “We mogen wel eten van de vruchten van alle 

bomen in de tuin, alleen niet van de boom in het midden van de tuin, 

want dan zullen we sterven.” 
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De slang wilde dat Eva niet luisterde naar God. Hij zei tegen Eva: 

“Jullie zullen helemaal niet sterven. Als jullie ervan eten, dan worden 

jullie net als God: jullie zullen het verschil kennen tussen goed en 

kwaad.”  

De vruchten zagen er heel lekker uit. 

Eva wist wel wat God gezegd had, 

maar ze at er toch van.  

Ze gaf ook een vrucht aan Adam en 

hij nam ook een hapje. 
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Kleur het vakje met het juiste einde van de zin groen. 

 

“Je mag van alle bomen eten,  

 

 

De slang wilde  

 

 

De slang zei: “Als je er van eet,   

 

 

Toen gingen hun ogen open en  

 

 

Toen gingen hun ogen 

open en beseften ze 

dat ze naakt waren. Ze 

maakten kleren van 

vijgenbladeren. 

behalve van één boom.”  

behalve in de winter, dan mag het niet.”   

dat Eva zou weglopen uit de tuin.  

dat Eva niet luisterde naar God.  

 

dan word je slimmer dan God.”  

dan word je net als God.”  

zagen ze dat de slang verdwenen was.  

beseften ze dat ze naakt waren.  
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Wat mocht de mens niet doen in de tuin van Eden? 

   van alle bomen eten 

   van één boom eten 

   praten met de dieren 

 

Welk dier in de tuin van Eden is erg sluw? 

   de leeuw 

   de slang 

   de aap 

 

Wat vroeg de slang aan Eva? 

   "Mag je spelen in de tuin?" 

   "Heeft God gezegd dat je van geen enkele boom mag eten?" 

   "Wat is je favoriete fruit?" 

 

Wie at er een vrucht van de boom? 

   alleen Adam 

   alleen Eva 

   allebei aten ze ervan 

 

Wat gebeurde er nadat Adam en Eva van de vrucht aten? 

   Ze werden ziek. 

   Ze renden weg. 

   Ze beseften dat ze naakt waren. 

 

Waarom mocht de mens niet eten van de boom van kennis van goed en 

kwaad? 

Wat zei de slang om Eva te overtuigen om van de vrucht te eten? 

Wat deden Adam en Eva toen ze beseften dat ze naakt waren? 
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Wie was de slang? 

 

De slang was de duivel. De duivel was ooit dicht bij God. Hij was de meest 

stralende engel en hij was goed. Zijn naam was toen Lucifer. 

Maar Lucifer werd jaloers op God. Hij wilde ook God worden. Maar dat kan 

natuurlijk niet. Er is maar één God: de Heilige Drie-Eenheid. 

Daarom is hij gevallen, wat betekent dat hij ver van God ging. Hij kon niet 

meer dicht bij God zijn. 

 

dicht bij God zijn  ongelukkig zijn 

   

ver van God zijn  gelukkig zijn 

 

 

Waarom wilde de slang dat Adam en Eva ongehoorzaam zouden zijn? 

 

De duivel zag hoe gelukkig 

Adam en Eva waren dicht bij 

God in de tuin. En hij werd 

jaloers op Adam en Eva. Hij 

herinnerde zich nog hoe goed 

het was om dicht bij God te zijn.  

Dus hij wilde dat Adam en Eva 

niet meer samen met God in de 

tuin zouden zijn. Hij wilde dat 

Adam en Eva ook ver van God 

gingen. 

Daarom loog hij tegen Eva. Hij 

zei aan Eva dat ze net zoals God 

zouden worden. Wat een 

leugen! 
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Wat is de fout van Adam en Eva? 

 

Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God. Ze hebben Zijn regel niet 

gevolgd.  

Eigenlijk was de boom van kennis van goed en kwaad een boom zoals alle 

andere bomen. De regel van God was een test voor Adam en Eva. Zo kon Hij 

zien of ze wel gehoorzaam aan Hem waren. 

Maar dat waren ze niet, en dus mislukten ze in de test van God: eerst Eva 

en daarna Adam. 

 

Wat was er zo bijzonder aan de boom van kennis van goed en kwaad? 

   De vruchten van die boom waren giftig. 

   De boom had enkel vruchten, geen bladeren. 

   Het was een gewone boom, zoals alle andere bomen. 

 

Waarom had God aan Adam en Eva verboden om van die boom te eten? 

   om Adam en Eva te plagen 

   om Adam en Eva te testen 

   om Adam en Eva te honger te laten lijden 

 

Slaagden Adam en Eva in de test van God? 

   Ja. 

   Adam wel, maar Eva niet. 

   Ze mislukten allebei in de test van God. 
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God komt op bezoek 

Toen het avond werd, hoorden 

Adam en Eva dat God door de tuin 

wandelde. God was naar hen op 

zoek. 

God riep: “Adam, waar ben je?” 

Maar Adam en Eva verstopten zich 

tussen de bomen. Ze waren bang. 

Adam antwoordde: “Ik heb me 

verstopt omdat ik naakt ben.” 

“Wat hebben jullie gedaan? 

Hebben jullie soms van de 

verboden vruchten gegeten?” 

vroeg God. 

Adam zei: “Ja, maar ik heb 

het van Eva gekregen.”  

Eva zei: “Ja, maar de slang 

heeft gezegd dat ik het 

moest doen.” 
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God zei tegen de slang: “Omdat je dit 

gedaan hebt, ben je vervloekt en zul je 

altijd op je buik door het stof kruipen.” 

Tegen Adam en Eva zei Hij: “Jullie 

zullen pijn lijden en hard moeten 

werken. Omdat jullie ongehoorzaam 

zijn geweest, mogen jullie niet in de 

tuin blijven.” 
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naakt 
 engelen met een vlammend zwaard 

aan de ingang van de tuin van Eden 

   

vervloekt  in je blootje, zonder kleren  

   

ongehoorzaam 
 voor altijd zonder de liefde van God 

zijn 

   

Cherubijnen 
 niet doen wat je ouders, je juf of God 

van je vraagt 

  

God maakte kleren van dierenhuiden voor Adam en Eva. Adam en Eva 

werden weg gestuurd uit de tuin.  

God zette engelen met een vlammend zwaard bij de ingang van de 

tuin. Die engelen worden Cherubijnen genoemd. 
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Wat hoorden Adam en Eva toen het avond werd? 

   een donder 

   God die door de tuin wandelde 

   dieren die renden 

 

Waarom verstopten Adam en Eva zich? 

   Ze waren moe. 

   Ze schaamden zich omdat ze naakt waren. 

   Ze wilden een spel spelen. 

 

Wat deed de slang om Eva te verleiden? 

   Hij gaf haar een cadeau. 

   Hij zei dat ze van de verboden vrucht mocht eten. 

   Hij liet haar een schat zien. 

 

Gaf Eva toe dat ze van de verboden vrucht had gegeten? 

   Ja, en ze nam de schuld op zich 

   Ja, maar ze gaf de schuld aan Adam 

   Ja, maar ze gaf de schuld aan de slang 

 

Wat was de straf voor de slang? 

   Hij moest op zijn buik door het stof kruipen. 

   Hij moest weg uit de tuin. 

   Hij verloor zijn stem. 

 

Wat zette God bij de ingang van de tuin om Adam en Eva buiten te 

houden? 

   een groot hek 

   engelen met een vlammend zwaard 

   een hoge muur 
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Schrijf de nummertjes bij de personen op het icoon: 

1. Adam 

2. Eva 

3. De engel van God, die Adam en Eva weg stuurt 

4. Een cherubijn die de ingang van de tuin bewaakt 

 

 

Kleur de zinnen die waar zijn groen. De zinnen die niet waar zijn kleur je 

rood. 

Adam en Eva verstopten zich omdat ze moe waren. 

Eva gaf Adam de schuld van wat er gebeurd was. 

Als straf moesten Adam en Eva pijn lijden en hard werken. 

De slang moest voortaan op zijn buik door het stof kruipen. 

Adam en Eva mochten in de tuin blijven als ze beloofden om het nooit 

meer te doen. 

God zette cherubijnen bij de ingang van de tuin. 

 



Orthodoxe Godsdienst   33 

Wat is een zonde? 

 

Wij noemen de ongehoorzaamheid van Adam en Eva tegen God de “eerste 

zonde”.  

Als je de wil van God niet volgt, is dat een zonde. God verwacht van de 

mensen dat ze in Hem geloven, Hem vertrouwen en altijd Zijn wil volgen.  

Als Adam en Eva echt spijt hadden van hun fout, dan konden ze God vragen 

om hen te vergeven. En dat zou God gedaan hebben. Dan zouden ze in de 

tuin bij God kunnen blijven.  

Spijtig genoeg hebben ze dat niet gedaan. Daarom konden ze niet meer bij 

God zijn. Ze moesten de tuin verlaten. 

 

 

 

 

 

Wat is een zonde? 

   iets doen wat tegen de wil van God is 

   iets doen wat je leuk vindt 

   iets wat enkel andere mensen doen 

 

Wat moet je doen als je wil dat God je vergeeft? 

   Je moet je verstoppen. 

   Je moet de schuld aan iemand anders geven. 

   Je moet echt spijt hebben van je fout. 

 

Wat hadden Adam en Eva fout gedaan?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Waarom stuurde God hen weg uit de tuin? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je doet 

een zonde 

Je hebt 

echt spijt 

Je vraagt 

vergeving 

God 

vergeeft je 

zonde 
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Wat is de tuin van Eden? 

 

De tuin van Eden noemen we ook soms “Paradijs”. Het Paradijs is heel dicht 

bij God zijn. Adam en Eva leefden samen met God in de tuin van Eden. Ze 

konden Hem zien en met Hem spreken. 

Na hun fout mochten Adam en Eva niet meer in het Paradijs blijven want ze 

hebben de wil van God niet gevolgd. 

 

Wat is het Paradijs? 

   een heel mooie tuin met mooie bomen 

   een plaats waar al het eten lekker is 

   een plaats heel dicht bij God, waar je Hem kan zien en met Hem 

      kan spreken 

 

Hoe kan je vragen aan God om vergeving? 

 

Wij maken ook fouten.  Als we daar spijt van hebben en bidden tot God: 

"Heer, Jezus Christus, ontferm U over mij!", dan God vergeeft ons. Want 

God is vol liefde. Hij vergeeft iedereen die het vraagt en wil dat alle 

mensen dicht bij Hem zijn. 

 

Hoe kan je aan God om vergeving vragen? 

   door te bidden tot Adam en Eva. 

   door te bidden: "Heer, Jezus Christus, ontferm U over mij!" 

   door te bidden: “Heer, ik heb geen fouten gemaakt.” 

 

Wat voel je als God je fouten vergeeft? 

   Je voelt niks. 

   Je bent blij dat je nieuwe fouten mag maken. 

   Je bent blij. 
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Adam en Eva moesten nu buiten het Paradijs leven. Ze kregen drie zonen 

en veel dochters. Maar hun leven was zwaar. Ze moesten hard werken voor 

hun eten: groenten planten, voor schapen zorgen en zichzelf beschermen 

tegen de wilde dieren. 

Het moeilijkste was dat ze 

God niet meer konden zien. 

Ze dachten nog vaak terug 

aan hoe mooi het was in de 

tuin van Eden en vertelden 

hun kinderen erover.  

Adam en Eva leefden heel 

lang, wel 930 jaar! Hun hele 

leven hadden ze spijt van 

hun ongehoorzaamheid aan 

God. De Orthodoxe kerk 

herdenkt hen als heiligen 

op de laatste zondag voor 

Kerstmis. 

 

Hoe lijken Adam en Eva? Kleur de woorden die passen bij hun gezichten. 

blij verdrietig vrolijk boos 

moe tevreden oud gelukkig 

 

Wat vonden Adam en Eva het moeilijkst toen ze buiten het Paradijs leefden? 

   het planten van groenten 

   de wilde dieren 

   het zorgen voor schapen 

   dat ze God niet meer konden zien 

  

Het leven van Adam en Eva buiten het Paradijs 
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In dit icoon wordt het hele scheppingsverhaal getoond. Kan jij het hele 

verhaal navertellen? Zet nummertjes in de rondjes om de juiste volgorde aan 

te duiden. 

 

 

 

 

de eerste dag  wolken en zee 

   

de tweede dag  vissen en vogels 

   

de derde dag  licht en donker 

   

de vierde dag  droog land, bloemen en planten 

   

de vijfde dag  dieren op het land en de mens 

   

de zesde dag  zon, maan en sterren 

Herhaling 
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Vul de volgende woorden op de juiste plaats in. Wanneer je een woord 

gebruikt hebt, kleur je het vakje in. 

Adam alleen bang Eden Eva 

goed mens naakt rustte slang 

 

God maakte de schepping in zes dagen. Elke dag keek Hij naar wat Hij 

gemaakt had en zag dat het ……………………………………… was. 

Op de zesde dag schiep God het mooiste van alles wat Hij al gemaakt had: 

de ……………………………………… . 

Op de zevende dag ……………………………………… God. 

Adam vond het heerlijk in de tuin van Eden. Maar hij voelde zich 

……………………………………… . Daarom maakte God een vrouw voor Adam. Adam 

noemde haar ……………………………………… . 

God gaf aan de mens een regel: je mag niet eten van de vruchten van de 

boom in het midden van de tuin. Maar de ……………………………………… zei aan 

Eva dat het geen kwaad kon. Eva at van de vrucht en …………………………………… 

nam ook een hapje. Toen gingen hun ogen open en beseften ze dat ze 

…………………………………… waren. 

Toen God Adam en Eva riep, werden ze …………………………………… en verstopten 

ze zich tussen de bomen. God stuurde hen weg uit de tuin van 

…………………………………… . 
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Maak een mooie bladwijzer die je in een boek kan gebruiken: 

1. Knip de figuur netjes uit langs de lijnen. 

2. Plooi het dubbel langs de middelste lijn. 

3. Kleef de twee delen aan elkaar. 

 

 

Heer, 

Jezus 

Christus, 

ontferm 

U  

over  

mij! 

Je doet 

een zonde 

Je hebt 

echt spijt 

Je vraagt 

vergeving 

God 

vergeeft 

 je zonde 


